Melodie: Het Dorp

Thuis vond ik nog een ansichtkaart waarop het dorpje Zuidland staat.

‘t Ligt aan het Spui en ‘t Haringvliet.

De bakker kwam toen op de fiets, een halfje brood kostte haast niets een auto had hij toen
nog niet.

O’Zuidland ‘k weet nog hoe het was Juffrouw van Lummel voor de klas.

Het plankje met het “Aap..Noot..Mies”.. En bij Kosie Klok op ‘t lange Slop

een nogablok of veterdrop wat was dat moeilijk kiezen.

Refrein:

Vanaf de Spuidijk aan het water zag ik de scheve toren staan. De polder en de boerderijen.
De molen maalde ‘t gouden graan.

2.Achter ons huis daar lag een sloot.

We maakten van een klomp een boot.

Een klomp van onze oude heer er bovenop daar kwam een zeil.

‘t Was Zaterdag dus in de teil.

Een ijsje dan bij Arie Scheer

En ‘s Zondags ging men niet aan het werk maar met zijn allen naar de kerk.

Want Zondag was de dag des Heren en ‘s morgens liep je hand in hand samen met je pa
door Sland.

We aten spek met peren.

Refrein

3.

Naar Rotterdam ging met de tram die goeie ouwe R.T.M.

Het eindpunt was aan de Rosestraat . Natuurlijk ging het niet zo snel

maar ach we kwamen er toch wel.

Al was het meestal wel te laat. Wat leefden wen eenvoudig toen

op klompen en in boezeroen en moeders breide zelf je sokken.

We schaatsten op het Oostenrijk en vrijden ‘s zomers aan de dijk. Wie ‘t ontkent die zit te
jokken.

Refrein

4.

De jeugd van nu krijgt alle kans Is zelfbewust en heel wat mans

Op computer en het internet

ze razen op hun scooters rond en hebben soms een grote mond.

De nieuwe tijd zo is ‘t maar net. Maar één ding wat nog overbleef

de toren staat nog altijd scheef. Ik hoor zingen

Mijn jeugd van toen die is voorbij maar gelukkig blijft voor mij

de ansicht met herinneringen.



